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Ik ben langs wegen ongekende verten
binnengegaan, het licht als een draaimolen
achter mij aan. Ver vooruit heb ik in
de ronde schaduw van mijn dromen
de oude angst van gaan, zien verdwijnen.

In het landschap van mijn vrees,
nooit aan te komen, dwaal ik terug naar
het roekeloze van mijn jeugd.

En ik kom eindelijk aan
op nachtplaatsen buiten foto’s en
het gekende in mijn hoofd.

Los van het doemscenario, stap ik
nu een andere werkelijkheid binnen,
zonder de hier heersende,
oude stadse krachttermen, neem ik
Gods eigen weg doorheen mij zelf.

19-11-2015
MM



